Liturgie voor zondag 2 november 2025

ﬂor/aséer( Dalen

Welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Lied 138 vers 1 en 2

Bemoediging en groet

Zingen: Lied: 138 vers 4
Kyrié gebed
Gloria: zingen Lied 868 vers 1,2en 5

Voor het openen van de Bijbel: Lied 333 driemaal gezongen
Lezen: Jesaja 60: 1 t/m 11

Zingen: Lied: ‘Eindeloos zijn de verhalen’ vers 1
(melodie lied: 913, ‘Wat de toekomst brenge moge’)

1. Eindeloos zijn de verhalen Mensen zijn er net als lichten
Over Gods beloofde rijk, samen door het donker heen.
om je hart aan op te halen, Liefde straalt van hun gezichten,
luister dus maar goed en kijk. > niemand blijft er ooit alleen.

Lezen: Matteus 5: 1 t/m 12

Zingen: Lied: ‘Eindeloos zijn de verhalen’ vers 3

3. Eindeloos zijn de verhalen Jezus spreekt niet over later,

over Gods beloofde rijk, hier en nu is God nabij,

om je hart aan op te halen, midden in de wereld gaat de

luister dus maar goed en kijk: > Geest van God met jou en mij.

Verkondiging
Orgelspel
Lied: 321 vers 1,3,4,5,en7

Gebeden

Collecte
Zingen, slotlied: (staande) Lied 425

Zegen, gezongen Amen



